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Vrijdag 23 juli: 
 
Verzamelen op de Buitenplaats in Arnhem en samen met Alexander Boudewijn en René, om 
met de bus naar Veenendaal te gaan om Henk en Paul op te halen. Rond 12:00 zijn we van 
daaruit naar Ouddorp in Zeeland vertrokken en zijn daar om ca 14:45 aangekomen. Bij 
aankomst was René al gearriveerd, die even later aanschoof. Na een korte rondleiding in het 
huis werden de kamers verdeeld en voorbereidingen getroffen voor het avondeten: pasta 
met gehakt en verse groente met een salade. Sipko kwam net voor het eten met de taxi aan 
en kon direct aanschuiven. De groep was compleet. Er werd daarna een 
kennismakingsrondje gedaan en er werden ''huisregels'' doorgenomen, waarmee iedereen 
wist wat de ander doet overdag, waar ze vandaan komen en hoe de week gezamenlijk door 
te brengen. De toon was gezet, het lijkt een goede week te worden. Iedereen gaat naar zijn 
echte “bedstee” en gaat voldaan slapen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 24 juli: 
 
06:00 staan de eerst twee mannen beneden, veel te vroeg, maar echt niet voor Alexander en 
Boudewijn. Gelukkig was ik al wakker. 
Samen de dag begonnen met koffie en buiten naar de frisse lucht. Langzaamaan komt één 
voor één de rest naar beneden en kan er ontbeten worden. Na wat voorbereidingen zijn we 
onderweg gegaan voor een rondrit naar Hoek van Holland, het begin van de haven van 
Rotterdam. Heel indrukwekkend hoe groot dat is en diverse vracht en containerschepen 
gezien die af en aan varen. Hoe heerlijk om daaruit te waaien en lekker genieten van een 
versnapering: bakkie friet en een snack. Zo gaat een eerste dag al gauw voorbij en kunnen 
we 's-avonds genieten van een heerlijk avondje thuis. Er wordt gekeken naar de Olympische 
Spelen en voetbalwedstrijden. Uiteindelijk gaat iedereen voldaan naar bed. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



Zondag 25 juli: 
 
Bezoek aan het Historisch Museum in Hellevoetsluis. Er was meer te zien dan we hadden 
verwacht. Het was een heel indrukwekkend museum waarbij we heel veel gezien hebben 
over de prehistorie, bedriegertjes en een gedeelte van WOII. Het werd een belevenisvolle 
middag. 
 
'S-avonds hebben we nasi-goreng gegeten met gehakt of kip met de benodigde bij-hapjes 
ernaast zoals kroepoek, rempèjèk en gebakken uitjes. Manmanman, wat hebben ze daarvan 
gegeten en genoten. Sambal bij voor de liefhebber of satésaus. Voldaan zijn we begonnen 
aan een heerlijke avond. Ineens kwam er bezoek. Een gedeelte van een andere groep, die op 
mannenweek waren vanuit Friesland met de TOF-TV reis, kwamen langs: Martijn en onder 
andere Teunis, Mijnt en Jan. Zij wilden even kennismaken en kletsen, zo leuk en gezellig. Het 
belooft een wederkerig bezoek te worden en een gezamenlijke avond verderop in de week. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandag 26 juli: 
 
Vandaag een heerlijke rustdag ingepland bij ''rondom huizen''. Gewoon opstarten met een 
klein verschil, enkelen wilden een warme maaltijd en kregen nog wat Nasi-goreng. Wat was 
dat mooi om te zien zo vroeg en de ochtend. Na opruimen en diverse voorbereidingen 
kon ieder zijn ding doen waar hij zelf mee bezig wilde zijn: tv kijken, lezen, puzzelen, samen 
zwemmen of wandelen (aan zee of in het zwembad) of wat dan maar ook. Het avondeten 
was een grote hoeveelheid pannenkoeken die gretig werden opgegeten door de mannen. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Dinsdag 27 juli: 
 
Deze ochtend niet anders begonnen als voorgaande dagen, vroege vogels en lekkere 
uitslapers. Als iedereen aan tafel zit, komt Jan op het idee om roerei te maken en dat vindt 
iedereen een geweldig idee. Iedereen is vol lof over de kookkunsten van Jan en het is schoon 
op. Door op tijd te vertrekken hebben we eerst genoten van een geweldige rondvaart op de 
Nieuwe Maas met diverse hoogtepunten om naar de kijken, met o.a.: 
De Zwaan (de Erasmus brug), Oude gebouw van de Holland Amerika Lijn, de 
Koningshavebrug etc.etc. 
Daarna naar de Euromast.  Nou nou, wat is die hoog zeg, de meesten zijn zelfs tot op 185 
meter hoogte gekomen met uitzicht over heel Rotterdam tot zelfs Den Haag! 
 
Na met z’n allen op grote hoogte te hebben gestaan zijn we ons snel wezen omkleden en 
hebben uiteindelijk gegeten bij een paviljoen de C-Side. Wat hebben we geweldig en lekker 
gegeten van vlees of vis tot vega met patatten en heerlijke salades met fruit. Heel voldaan 
zijn we gesplits naar huis gegaan: enkelen zijn met de bus en de rest heeft een half uur 
gelopen via het strand naar ons huisje. Na nog wat heen en weer geklets en tv kijken zijn we 
allen voldaan gaan slapen. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Woensdag 28 juli: 
 
Vanmorgen hebben velen uitgeslapen en hebben we genoten van een uitgebreid ontbijt met 
onder andere wentelteefjes. HEERLIJK. 
En ook veel variabele beleg combinaties gezien. Maar hoe lekker om ze alles te zien eten. 
 
Vandaag staat op de nominatie om het RTM museum te bezoeken: Stichting Rotterdamsche 
Tramweg Maatschappij. Wauw, wat was er veel te zien aan diverse locomotieven en coupes. 
Nooit geweten dat je vroeger een wagon met een coupe kon huren alsof het een caravan 
betrof, en je daarmee een door heel Nederland kon rijden tussen de andere wagons in. Je 
standplaats werd dan op een station naar wens neergezet. Hoe leuk was dat. Uiteindelijk 
hebben we ons verwent met heerlijke patatten en snacks en voor elk wat wils wat in zijn 
dieet past. Heel eventjes kwamen Teunis en Mijnt aanwapperen voor wat fris en geklets. Het 
was weer een gedenkwaardige dag. 
 

    
 
 
    
 
 
 



Donderdag 29 juli: 
 
Deze ochtend zijn er vele later opgestaan, vergeleken het begin van de week. Waarschijnlijk 
wilden ze heerlijk uitslapen ter voorbereiding van de laatste BONTE avond die ze nog voor de 
kiezen hadden. Maar niet voorafgaande met een bezoek aan de Deltapark Neeltje Jans: de 
Stormvloedkering in de Oosterschelde. Met vele maquettes krijg je een indruk van hoe het 
met de technieken is uitgevoerd, en met filmpjes krijg je een totale indruk. Heel bijzonder 
was een geanimeerde film over het verloop van de storm en het moment van de 
dijkdoorbraak. Het was heel reëel en emotioneel tijdens het vertonen ervan. Na enkele 
uurtjes op weg naar huis en de laatste boodschappen doen voor onze BONTE avond. 
Dit hebben we gevierd met onze medereizigers van de andere groep, waardoor we ineens 
met 18 mensen waren die allemaal zin hadden in een FEEST. Na het bijeenkomen hebben we 
ons allemaal tegoed gedaan aan HEEL VEEL PIZZA'S met de nodige drankjes cola, sinas, cassis 
en 7-up. Verzadigd en al werd aan iedereen de Vakantie Herinneringen uitgedeeld en werd 
het tijd voor een muzikale avond, waar volop werd meegezongen door velen en door 
enkelingen werd er gedanst.  
En dan blijkt: Je bent nooit te oud om te genieten en jezelf te zijn. 

 
  
 
 



Bonte avond:  

 
 
 
 
 
 



Vrijdag 30 juli: 
 
Dag van vertrek. Aan alle leuke dingen komt een eind en zo ook deze vakantie. 
Het is bekend dat er veel te weinig uren in dagen en dagen in een week zitten. Een zeker bij 
een vakantie is die veel te kort. 
Maar aan alle leuke dingen komt een 
einde, hoe jammer ook. 
Neemt niet weg dat wij: 
Zo blij waren met jullie 
behulpzaamheid 
Zagen dat er de hele week vrolijke 
gezichten waren 
Volop hebben genoten van jullie deze 
week 
Jullie heel graag nog eens (terug)zien. 
 
Heel veel dank daarvoor en misschien 
tot ooit. 
 
Groet Jan B. en Ron v B. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 

EN!!!!  Wisten jullie dat: 
 
Er bij het ontbijt heel veel verschillende beleg combinaties mogelijk zijn: 
Kaas met jam of kaas met hagelslag 
Pindakaas met jam of pindakaas met hagelslag 
Leverpastei met hagelslag of leverpastei met honing etc.etc. 
 
Sipko heerlijke wentelteefjes kan bakken. 
Hij een lievelingsknuffel mee heeft: Bzzz/Maja, de knuffel van TENDENS. 
Dat Bij  Bzzz/Maja ook veilig in de bus moest zitten, in de gordel, voordat we weg mochten 
rijden. 
 
Henk heel goed kan zingen en een echte sportman is. 
Hij al honderden, zelfs duizenden kilometers op de fiets heeft afgelegd. 
Hij een levende TomTom is. Hij alle of veel plaatsen achtereen kan opnoemen bij 
rondrijden/-fietsen. 
Dat Henk na heel veel jaren weer voor het eerst heeft gezwommen.  
 
Alexander denkt door glazen deuren te kunnen lopen en er vlekken op achter laat omdat dat 
niet zo is. 
En Boudewijn datzelfde is overkomen maar dat ze het niet wisten van elkaar. 
Dat A&B gek zijn op appelgebak en chocolademelk. 
Dat deze twee echte ochtendmensen zijn en de hele dag de ''tent'' op stelten zetten. 
 
Robert nooit alleen is en altijd een vriendje bij zich heeft: Pietje of Vosje 
Hij een megagrote meloen in zijn rugzak heeft van bijna 1 meter. 
Gek is op Cappuccino. 
 
René heel goed is in gamen.  
Je hem bijna niet ziet. Ook al is hij bijna 2 meter lang. 
Hij geniet van elk moment. 
 
Paul een echte lekkerbek is en een charmeur eerste klas. 
Hij dol is op ijs en lekker eten. 
Hij altijd in gesprek is, maar met wie :) 


